Wat kunnen we in de lente leren?

“Lente is dé tijd voor een innerlijke schoonmaak”

. Esther Mostert

ZWOLLE- “De vroege lente zorgt onbewust voor moed, hoop
en vertrouwen. Het is een uitnodiging voor een frisse start.
Een kans om opnieuw te beginnen en om dat wat lastig was
achter je te laten. De lente laat ons zien dat er altijd weer iets
nieuws komt, dat je opnieuw mag beginnen. Dat maakt de
lente bij uitstek de periode om op persoonlijk vlak te groeien”
vertelt organisatiepsycholoog en professioneel coach Marije
Manni (44). “Het is nodig om mee te kunnen bewegen met
wat er zich van nature in het leven aandient. Net zoals de
seizoenen in de natuur ons elke keer andere dingen laten zien

en iets anders van ons vragen.”

Marije helpt mensen om meer
regie over hun leven te nemen.
Zijn wie je bent en doen wat
je wilt" is haar motto. Van-
uit haar bedrijf De Inzicht Fa-
briek helpt Marije individuen,
teams en leiders te bouwen
aan vertrouwen, veerkracht en
bevlogenheid. Ook coacht ze
vrouwen tijdens trektochten
door de zwoele Sahara vanuit
Sisters Travel. Marije geeft aan
dat elk seizoen een ander ef-
fect op ons heeft: “Daar mogen
we meer aandacht voor heb-
ben. Door alsmaar in hetzelfde
ritme te leven, kunnen we uit
balans raken.”

Meegaan met de natuur

“Na de winter, waarin we
meer naar binnen gericht zijn
geweest, breekt nu een tijd

aan met meer licht, warmte,
buitenleven en spontaan con-
tact. Langzamerhand poppen
de krokussen uit de grond en
zie je knoppen aan bomen en
planten groeien. De natuur
wordt kleurrijker en zichtbaar-
der. Ook wij komen langza-
merhand vaker ons huis uit.”
Volgens Marije mogen we
meer meegaan met het na-
tuurlijke verloop van de sei-
zoenen. “De lente heeft effect
op ons gedrag en hoe we ons
voelen. Daar hoeven we niet
eens zoveel voor te doen.”

De lente helpt ons

We worden vanzelf voorzich-
tig de lente in getrokken. Soms
zelfs zonder dat we het door-
hebben pakken we vaker de
fiets. Ook laat lente ons vaker

naar buiten gaan, waardoor er
meer spontane ontmoetingen
ontstaan. We maken een pra-
tje over de heg met de buren en
kinderen spelen samen buiten.
Die reuring buiten, de geluiden
die er zijn, brengen mensen
doorgaans in een positievere
stemming en geven een gevoel
van verbondenheid.

Een schone lei

“Klopt je gedrag met wie je wilt
zijn?” is een vraag die Marije
vaak stelt. “De lente nodigt ons
uit om hierbij stil te staan. “Je
hebt niet altijd een keuze wat
erin je leven gebeurt, wel hoe
je ermee omgaat.” De lente is
een goed moment om met
een frisse blik opnieuw naar
je leven te kijken en keuzes te
maken. “We worden in de len-
te niet alleen uitgenodigd om
naar buiten te gaan, de tuin
aan te vegen en de ramen te
lappen. Ook een grote schoon-

maak vanbinnen, in je hoofd,
is passend in deze tijd van het
jaar.”

Loslaten is nodig

Marije adviseert om meer los
te laten. “Probeer jezelf te ont-
doen van onnodige ballast.
Laat los wat niet bijdraagt aan
het leven dat je wilt leiden.
Dat is niet makkelijk, maar wel
nodig. Net zoals je in de tuin
soms takken moet snoeien zo-
dat bladeren en bloemen kun-
nen groeien en bloeien.” Om je
hoofd op te ruimen adviseert
Marije om uitgestelde beslis-
singen nu echt te gaan nemen,
om ruzies uit te praten, minder
te oordelen en je te richten op
wat je weél wilt. Denk na over
wat kwaliteit aan je leven toe-
voegt en ga daar meer van
doen. “Doe dingen waarvan
je oplaadt en zoek contact met
mensen die jou energie ge-
ven.” Verbinding is belangrijk,
want iedereen heeft een pri-
maire behoefte om gezien en
gehoord te worden. De lente
maakt dit makkelijker.

Beweeg mee
De lente vraagt dus ook om ac-
tie. “Reflecteren en keuzes ma-

ken zijn belangrijk om je leven
beetje bij beetje bij te sturen,
zodat jij het leven gaat leven
wat jij voor ogen hebt” zegt
Marije. “Kies waar je energie
van krijgt en richt daar je aan-
dacht op.”

Neem de tijd

Wel is het belangrijk om jezelf
niet te forceren. “Gun jezelf de
tijd” adviseert Marije. “We wil-
len vaak te snel, maar de lente
laat zich niet bespoedigen. Per-
soonlijke ontwikkeling heeft
net zoals de lente tijd nodig.
“Het is belangrijk om dit met
zorg te doen, zeker daar waar
je ontwikkeling nog kwetsbaar
is." Dat zie je ook in de lente
terug. Een stevige vorst heeft
flink invloed op de bloei.
Marije vertelt dat de lente ons
ook leert dat we wat vaker
de controle los mogen laten.
“Meer opmerken en minder
najagen geeft rust en zorgt
voor een tevreden gevoel.”

Hoe vier je de lente?

Het is de uitdaging om aan de
ene kant de controle wat los te
laten en jezelf tijd te gunnen
voor je ontwikkelproces. “Dat
het lonkt, betekent niet dat je

het meteen op moet pakken”.
De natuur neemt de tijd om te
groeien. Daar kunnen we een
voorbeeld aan nemen. En aan
de andere kant is het nodig
om proactief te zijn, keuzes te
maken en in actie te komen.
Ruimte te geven aan kansen,
plannen en creatieve ideeén.
Het is volgens Marije belang-
rijk om hierin je eigen balans
te vinden, om zo optimaal tot
bloei te komen.

Eigen tempo

“Terwijl de krokussen al volop
in bloei staan zitten de horten-
sia's nog in de knop.” Zo heeft
ieder mens ook zijn eigen tem-
po. Probeer jezelf niet te for-
ceren, maar pak de kansen die
de lente biedt wel op. Marijes
advies: “De lente vier je door
de ramen open te gooien, je
hart te luchten en los te laten.
Maak de balans op: hoe tevre-
den ben jij over je leven? Wat
kost je energie en wat geeft je
energie? Neem regie en kom in
actie. Wees trouw aan jezelfen
volg jouw eigen weg. Immers:
Wie zijn eigen weg volgt, ver-
dwaalt nooit.”
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